
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

Cursus over het Johannesevangelie 

Donderdag, 11.15-12.30 uur 

Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst aan 

het evangelie van Johannes, begeleid door Ernst Terpstra. Data: 5 en 26 juni, 11 en 25 september. 

 

Gespreksgroep over het evangeliegedeelte van die week 

Maandag, 20.15-21.45 uur 

Eenmaal per maand op maandag gaan we in de Andrieskerk aan de slag met het evangelie van de 

kinderdienst en de mensenwijdingsdienst: hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de 

stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven? 

Informatie en aanmelden bij Marianne de Nooij, die de groep begeleidt. Data: 23 juni, 15 

september. 

 

Lees- en gespreksgroep regio Haarlem 

Woensdag 10.15 - 12.00 uur 

Maandelijks werken we op woensdagochtend aan een inhoudelijk thema aan de hand van een 

vooraf gelezen tekst. Het onderwerp/boekje is momenteel Gedachten bij het Onze Vader van H. 

Ogilvie en W. Bos. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Als je interesse hebt 

graag contact opnemen via 06-2943 2700. Data: 25 juni, 10 september 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

Op de vrijdagavond werken we met elkaar met het boekje De Drie-eenheid en karma. De 

bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden, in principe de derde vrijdag van de maand. 

Mensen die hieraan willen deelnemen, kunnen contact opnemen via tel. 075-6122338.  

Data: 20 juni, 19 september 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

Bijeenkomst op de tweede zaterdag in de maand. Afwijkingen zijn mogelijk. Als 

gespreksuitgangspunt nemen we in onderling overleg delen of hoofdstukken uit het boek Aan de 

wortels van het christendom, van Andrew Welburn. In de maanden juli en augustus zijn geen 

bijeenkomsten. Inlichtingen via tel. 036 8416042 of 06 17485848. 

Data: 7 juni, 13 september,11 oktober, 8 november, 13 december 

 

 

 

 

ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

Komend in de wolken 

Hemelvaartsdag donderdag 29 mei, 11.15-12.15 uur 

Inleiding door Marianne de Nooij na de dienst (aanvang 10.00 uur) op Hemelvaartsdag over de 

wederkomst van Christus, zoals die bij zijn hemelvaart is aangekondigd. Welke ervaringen zijn daar 

door de eeuwen heen tot nu toe mee opgedaan? Aansluitend gelegenheid tot gesprek. 

 

De kunstenaar vertelt 

Zondag 1 juni, 12.00-12.30 uur 

Tot 19 juni exposeert Myra van der Linden in onze kerk. Op 1 juni komt zij na de dienst daarover 

vertellen. Uiteraard mogen er weer vragen worden gesteld. 



Toespraken in de Pinkstertijd 

Zondag 8 juni 10.30 uur, maandag 9 juni 10.00 uur, dinsdag 10 juni 10.00 uur 

Ditmaal richten we ons in de kortste feesttijd van het jaar op de leerlingen van Christus, toen en nu. 

De toespraken voorafgaand aan de diensten op de drie Pinksterdagen gaan over 

- zondag 10.30 uur: Leerling worden vanuit een rein denken 

- maandag 10.00 uur: Leerling worden vanuit je liefhebbende hart 

- dinsdag 10.00 uur: Leerling worden vanuit willende overgave. 

 

 

De twaalf apostelen - Pinksterviering 

Zondag 8 juni, 12.00-13.00 uur 

De jaarfeestengroep heeft ook ditmaal een verrassende Pinksterviering voor volwassenen 

voorbereid na de dienst op eerste Pinksterdag. 

 

 

De kunstenaar vertelt 

Zondag 22 juni, 12.00-12.30 uur 

Vanaf 19 juni tot 7 augustus wordt het werk van Jenneke Smallenbroek tentoongesteld, samen met 

dat van Roeland van der Wall Repelaer. Daarover komt deze laatste op 22 juni vertellen. 

 

 

Antoine de Saint Exupéry in de woestijn 

Dinsdag 24 juni, 11.15-12.15 uur 

Johannes de Doper leefde in de woestijn. Na de dienst op Johannesdag (aanvang 10.00 uur) zal 

Ambrose Kluyskens ons meenemen naar zand, wind en rotsen en vertellen wat de schrijver van De 

kleine prins na een noodlanding in de woestijn persoonlijk heeft beleefd. 

 

 

Gemeentefeest 

Zaterdag 28 juni,14.00-17.00 uur 

Een leuke, gezellige, ontspannen middag samen met iedereen die zich betrokken voelt bij de 

Andrieskerk. We houden een High Tea, dat wil zeggen dat we iedereen vragen iets lekkers mee te 

brengen, zoet of hartig, zelf gemaakt of uit de winkel, alles is welkom. Wij zorgen voor thee, koffie, 

sap en limonade. 

Wat gaan we doen: 

- De echte keukenprinsen en -prinsessen leveren hun baksels in voor beoordeling door een 

deskundige jury, categorieën: kinderen en volwassenen, mooie prijzen en eeuwige roem zijn te 

winnen. 

- Wie weet alles wat er te weten valt over de Andrieskerk? Dat gaan we zien in onze quiz. 

- Doctor Ramrod heeft antieke Griekse rariteiten verzameld en leidt iedereen graag rond in zijn 

kabinet. 

- Het rad van fortuin draait. 

- We kunnen stoeptekenen en mandalatekenen. 

- Wie durft een partijtje touwtrekken aan? 

- Laat je door een deskundige rondleiden in onze prachtige tuin. 

En verder: 

Er is muziek (hopen we) en we gaan zingen (dat doen jullie). Groet en ontmoet, mensen die je al 

heel langt kent of met wie je nog nooit gesproken hebt. We hebben nog wat hulp nodig bij 

voorbereiden en opruimen, meld je aan bij een van de ondergetekenden. 

Alle leuke ideeën en activiteiten zijn welkom! 

Maarten Nauta, Simone van Leeuwen, Wim Hartsuiker, Ellis Booi 

 



Gemeenteviering 

Zondag 13 juli, 10.30-11.00 uur 

In verband met de vakantie van beide geestelijken is er op deze zondag geen mensenwijdingsdienst. 

Ieder is hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de gemeenteviering, voorbereid door enkele 

leden. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee. 

 

 

Filmvoorstelling 'Hiroshima Mon Amour' 

Zondag 3 augustus, 12.30-15.00 uur 

Aan het begin van de week waarin 80 jaar geleden twee atoombommen de Japanse steden 

Hiroshima en Nagasaki verwoestten, wordt deze film van Alain Resnais (uit 1959) vertoond, die een 

bewerking is van het gelijknamige boek van Marguerite Duras. Centraal staat de ontmoeting van 

twee mensen uit totaal verschillende culturen: een Franse actrice die naar Hiroshima reist om een 

film te maken over de vrede, en een Japanse architect wiens familie daar woonde toen de bom viel. 

In hoeverre komen hun belevingen en herinneringen overeen met de feitelijke werkelijkheid? 

Na afloop is er een nabespreking o.l.v. Ernst Terpstra. Vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 10. In 

verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk, via 

gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl. 

 

 

Tussen licht en duisternis - Zomercursus over de bijen 

Maandag 4 t/m woensdag 6 augustus, 10.30-15.30 uur 

De bijen bewegen zich tussen het warme duister in de bijenkorf en de lichtwereld rond de bloemen. 

In deze zomercursus richten we met inleidingen, gesprek, waarneming en kunstzinnige verwerking 

de blik op het leven van de bij. Begeleid door Ferry Schutzelaars (imker), Anna Robadey 

(kunstzinnig therapeut), Taletta Bierens de Haan (verhalen verteller), Ernst Terpstra en Marianne de 

Nooij (geestelijken). Op maandag en woensdag werken we in en om de Andrieskerk, op dinsdag in 

en om de bijenstand bij de Vertelschuur in Bloemendaal (vervoer in overleg). Kosten: bijdrage naar 

draagkracht, richtbedrag €75. Brood voor de lunch neem je zelf mee, voor koffie en thee wordt 

gezorgd. Aanmelden voor 1 augustus via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl. 

 

 

Reisverhalen voor thuisblijvers 
 

1. Bouwers en lopers - Engeland 

Zondag 17 augustus, 12.00-13.00 uur 

In het begin van onze jaartelling bouwden de Romeinen een muur dwars door Noord-Engeland. Een 

immens bouwwerk, 80 mijl lang, als verdedigingslinie van de meest noordelijke grens van het 

Romeinse rijk. Hans Zondervan liep met zoon en kleinzoon van kust naar kust langs deze muur van 

Hadrianus. Hij vertelt over de bouw en de bouwers van de muur en over hun wandeltocht in de 

voetsporen van de Romeinen. 

 

 

2. Oost Afrika en Johannesburg 

Zondag 31 augustus, 12.00-13.00 uur 

Ebeth van Loon en Ezrah Bakker vertellen over hun reis van vorig jaar. Ze zijn in een grote truck 

met een groep een maand lang door Oost Afrika getrokken. Kenia, Tanzania/Zanzibar, Malawi, 

Zambia en de Victoria watervallen in Zimbabwe. De reis werd afgesloten bij de 

Christengemeenschap in Johannesburg. Geschiedenis, spiritualiteit en sociaal-economische 

vraagstukken komen allemaal aan bod.  

 

 



Opmaat naar de kerstspelen 

Zondag 14 september, 12.00-13.00 uur 

Ondertussen zijn we er aan gewend: kerstspelen in de kersttijd. Zij markeren het begin van het 

kerkelijk jaar en voeren ons mee naar het hoogtepunt van de geboorte van degene die we eens de 

verrezene zullen noemen. Ieder jaar mogen we ons verheugen op deze spelen, niet alleen door ze te 

komen meebeleven, maar ook doordat we meespelen, de kledij verzorgd hebben, gerepeteerd, 

geregisseerd, muziek gemaakt hebben, een maaltijd bereid hebben of op andere wijze gesteund en 

meebeleefd hebben. In dit uur brengen we onze boodschap hoe we dit jaar deze spelen gaan 

vormgeven. 

 

 

Hannah Arendt: de Michaëlische moed van een eigen-zinnige denker 

Maandag 29 september, 11.15-12.00 uur 

Na de mensenwijdingsdienst op Michaëlsdag (aanvang 10.00 uur) zal Craig Wiggins, geestelijke in 

de gemeente Het Gooi, vertellen over het opmerkelijke leven en werk van de Duits-Amerikaanse 

joodse filosoof Hannah Ahrendt (1906-1975). 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

 

Voor de kinderen (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

zo 1 juni   Vóór 1 juni aanmelden voor toneelproject Daniël* 

zo 1 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 1 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 15 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 15 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 22 juni 15.00-17.00 uur Start toneellessen * 

zo 29 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 29 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 7 september 9.30 uur Verhaal 

zo 7 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 21 september 9.30 uur Verhaal 

zo 21 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 5 oktober 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen (Michaëlsfeest) 

 

 

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

do 29 mei 11.15-12.15 uur Komend in de wolken – inleiding en gesprek 

zo 1 juni 12.00-13.00 uur De kunstenaar vertelt – Myra van der Linden 

do 5 juni 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 7 juni 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 8 juni 12.00-13.00 uur Pinksterviering 

vr 20 juni 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 22 juni 12.00-13.00 uur De kunstenaar vertelt – Roeland van der Wall Repelaer 

zo 22 juni 15.00-17.00 uur Start toneelproject * 

ma 23 juni 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

di 24 juni 11.15-12.15 uur Antoine de Saint Exupéry in de woestijn 

wo 25 juni 10.15-12.00 uur Lees- en gespreksgroep Haarlem 

do 26 juni 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 28 juni 14.00-17.00 uur Gemeentefeest 

zo 13 juli 10.30-11.00 uur Gemeenteviering 



zo 3 augustus 12.30-15.00 uur Filmvoorstelling ‘Hiroshima Mon Amour’ * 

ma 4 augustus 10.30-15.30 uur Zomercursus over de bijen I * 

di 5 augustus 10.30-15.30 uur Zomercursus over de bijen II * 

wo 6 augustus 10.30-15.30 uur Zomercursus over de bijen III * 

zo 17 augustus 12.00-13.00 uur Reisverhalen 1 – Bouwers en lopers 

zo 31 augustus 12.00-13.00 uur Reisverhalen 2 – Oost Afrika en Johannesburg 

wo 10 september 10.15-12.00 uur Lees- en gespreksgroep Haarlem 

do 11 september 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 13 september 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 14 september 12.00-13.00 uur Opmaat naar de kerstspelen 

ma 15 september 20.15-21.45 uur Gespreksgroep evangelie van die week 

vr 19 september 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

do 25 september 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

ma 29 september 11.15-12.00 uur Hannah Arendt 

za 11 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam  

staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


