
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 

 

Cursus over het Johannesevangelie 

Donderdag, 11.15-12.30 uur 

Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst aan 

het evangelie van Johannes, begeleid door Ernst Terpstra. Data: 6 en 20 februari, 6 en 27 maart. 

 

Gespreksgroep over het evangeliegedeelte van die week 

Maandag, 20.15-21.45 uur 

Eenmaal per maand op maandag gaan we in de Andrieskerk aan de slag met het evangelie van de 

kinderdienst en de mensenwijdingsdienst: hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de 

stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven? 

Informatie en aanmelden bij Marianne de Nooij, die de groep begeleidt. Data: 17 februari, 24 maart. 

 

Lees- en gespreksgroep regio Haarlem 

Woensdag 10.15 - 12.00 uur 

Maandelijks werken we op woensdagochtend aan een inhoudelijk thema aan de hand van een 

vooraf gelezen tekst. Het onderwerp/boekje is momenteel Gedachten bij het Onze Vader van H. 

Ogilvie en W. Bos. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Als je interesse hebt 

graag contact opnemen via 06-2943 2700. Data: 19 februari, 12 maart, 23 april, 21 mei en 25 juni. 

 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

Op de vrijdagavond werken we met elkaar met het boekje van Albert Smit Op weg naar priesterlijk 

handelen. De bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden, in principe de derde vrijdag van 

de maand. Mensen die hieraan willen deelnemen, kunnen contact opnemen tel. 075-6122338. 

Data: 17 januari, 21 februari, 21 maart 

 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

De lees/gespreksgroep in Almere komt maandelijks bijeen in principe op de tweede 

zaterdagochtend van de maand. Afwijkingen zijn mogelijk. De Openbaring van Johannes hebben 

we afgerond. Nu gaan we ons verdiepen in het Credo van de Christengemeenschap in breed 

perspectief. Inlichtingen via tel.036-8416042 of 06-1748 5848. 

Data: 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni. 

 

 

 

 

 

ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

Mensenwijdingsdienst in de Russische taal, met aansluitend gesprek 

Donderdag 30 januari, 10.00-12.30 uur 

Annuschka Geyer, geestelijke in de gemeente Moskou, is op doorreis even in Amsterdam en zal met 

ons de dienst (10.00-11.00 uur) in haar moedertaal vieren. Na de dienst is er koffie/thee en zal zij 

(met vertaling in het Nederlands) in het Duits vertellen over de Christengemeenschap in Rusland. 

Zij zamelt geld in om met een groep Russische jongeren naar het internationale jongerenfestival van 

de Christengemeenschap (van 5 tot 10 juni in Juchowo, Polen) te kunnen gaan, waartoe er een 

mandje zal klaar staan. 

 

 



De legende van Bride 

Zondag 2 februari, 12.00-12.45 uur 

In dit verhaal – geschreven door de Schot Fiona Macleod en op deze dag van Maria Lichtmis 

verteld door Anje Robertson, begeleid op harp door Lot Meijer – worden oude Keltische motieven 

verweven met het nieuwe geloof. Een meisje met wonderlijke, misschien wel goddelijke gaven 

wordt geboren in de nacht van 1 februari, de nacht van het Keltische Samhain feest, het einde van 

de winter. Het lot brengt haar naar een eiland waar zij een bijzondere plek in zal nemen. Het is een 

verhaal over de zuiverheid van een mensenziel, die gevoed wordt door de natuur, door de wind en 

de zee en door dat grote wonder: de zon. Bij de oude Kelten in Ierland en Schotland was de komst 

van een zonnewezen al eeuwen bekend, zij verwelkomden Christus als dit zonnewezen. De legende 

doet eer aan de oude tradities en aan het wonder van de nieuwe. Leeftijd: vanaf 7 jaar. Graag een 

bijdrage naar draagkracht. 

 

Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 6: Tastzin en Ik-zin 

Zondag 9 februari, 12.00-13.00 uur 

Zesde en laatste in de reeks van zes bijeenkomsten, waar je ook per keer aan kunt deelnemen.  

Ernst Terpstra zal vertellen over de tastervaring en over het beleven van het Ik van de mens. 

 

Verwondering als spirituele kracht 

Dinsdag 11 februari, 20.00-21.30 uur 

Lezing voor ouders en andere opvoeders. In een wereld vol harde, vluchtige meningen en verhitte 

discussies, scheppen de onbevangen vragen en de verwondering van kinderen licht en ademruimte. 

Maar hoe geef je antwoord? Is hun verwondering een uitnodiging aan ons om ons mee te 

verwonderen? Wat ervaren, voelen en denken ze zelf? De nauwe omgang met haar buurkinderen 

bracht schrijver, filosoof en moeder Désanne van Brederode (1970) tot dit pleidooi voor een frisse, 

onderzoekende blik, vergezeld van de moed om een beginner te worden en te blijven, in alles. 

Kosten: bijdrage naar draagkracht, richtbedrag €10. 

 

Ledenvergadering  

Woensdag 26 februari, 20.00-21.45 uur 

De leden vinden de uitnodiging voor deze vergadering op woensdagavond, evenals de financiële 

jaarstukken, bij het gemeentebericht. Aangezien de kring van belangstellenden in de gemeente ook 

substantieel bijdraagt aan de financiële huishouding, zijn zij als toehoorder hartelijk welkom bij de 

jaarvergadering. Zij vinden de financiële jaarstukken eveneens bij het gemeentebericht. 

 

Oriëntatie op het lidmaatschap 

Zaterdag 1 en 8 en 15 maart, 15.30-17.00 uur 

Wanneer je deelneemt aan activiteiten in de gemeente kun je het gevoel krijgen: dit moet ook in de 

toekomst verdergaan! Dan is de stap naar lid worden van de Christengemeenschap wellicht aan de 

orde. Een (vrijblijvende) kennismakingscursus met Ernst Terpstra op drie zaterdagmiddagen over 

onder meer de zeven sacramenten, credo en Onze Vader, de spirituele en aardse organisatie van de 

Christengemeenschap en natuurlijk alle vragen die de deelnemers meebrengen. Aanmelden voor  

27 februari via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl of tel. 020-4415104.  

Kosten naar draagkracht, richtbedrag €20. 

 

Filmvoorstelling 'Vision' ‒ over het leven van Hildegard von Bingen 

Zondag 9 maart, 12.30-15.15 uur 

In de gemeentezaal zal 'Vision' (2009, regie Margarethe von Trotta) worden vertoond. Een film die 

het levensverhaal vertelt van de Duitse Hildegard von Bingen (1089-1179), gespeeld door Barbara 

Sukowa. De eigenzinnige Hildegard was een mysticus die een groot artistiek, muzikaal en 

wetenschappelijk talent paarde aan de liefde voor aarde, natuur en mens-zijn; zo was ze een pionier 

in wat we tegenwoordig holistische geneeskunst noemen. In een kerk die door Romeinse dogma's 



en mannelijke machtsstructuren werd beheerst, wist de politiekbewuste Hildegard van binnenuit 

ruimte te scheppen voor de vernieuwende inzichten die uit haar religieuze ervaringen voortkwamen 

‒ en er een praktische vorm voor te vinden.  

Aansluitend een gesprek o.l.v. Désanne van Brederode, rondom de vraag: 'Wat hebben leven en 

persoon van Hildegard von Bingen ons vandaag te zeggen?' Vrijwillige bijdrage na afloop, 

richtbedrag € 10. In verband met het beperkte aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk via 

gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl 

 

Van IK naar WIJ 

Zondag 23 maart, 12.00-13.00 uur 

Op deze eerste zondag van de Lijdenstijd zal Clasina Koterus spreken over hoe wij ons groeiend 

IK-bewustzijn kunnen inzetten. Dat is nog niet zo eenvoudig. In het Parcival-verhaal kunnen we 

handvatten vinden om richting Graal te gaan, richting echt MensZijn. De lezing omvat verhalen, 

achtergrondinformatie over het vier- en zevenledig mensbeeld en enkele oefeningen. 

 

De betekenis van Rudolf Steiner voor de religieuze vernieuwing 

Zondag 30 maart, 12.00-13.00 uur 

Rudolf Steiners verhouding tot het christendom maakte in de loop van zijn leven een ontwikkeling 

door. Honderd jaar na zijn sterfdag op 30 maart in 1925 zal Ernst Terpstra die ontwikkeling 

schetsen, vanaf zijn jeugd tot aan zijn onmisbare hulp bij de stichting van 'De Christengemeenschap 

‒ beweging tot religieuze vernieuwing' in 1922, en ingaan op wat die vernieuwing inhoudt. 

 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

zo 26 januari 9.30 uur Verhaal 

zo 26 januari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 2 februari 12.00-12.45 uur De legende van Bride – vertelling, vanaf 7 jaar 

zo 9 februari 9.30 uur Verhaal 

zo 9 februari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 23 februari 9.30 uur Verhaal 

zo 23 februari 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 9 maart 9.30 uur Verhaal 

zo 9 maart 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 23 maart 9.30 uur Verhaal 

zo 23 maart 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 6 april 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo  6 april 12.15-13.00 uur Tarwe zaaien, met sprookje 

 

 

Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

do 30 januari 10.00-12.30 uur Mensenwijdingsdienst in de Russische taal 

zo 2 februari 12.00-12.45 uur De legende van Bride – vertelling, vanaf 7 jaar 

do 6 februari 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 8 februari 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

zo 9 februari 12.00-13.00 uur Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 6 

di 11 februari 20.00-21.30 uur Verwondering als spirituele kracht 

ma 17 februari 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

wo 19 februari 10.15-12.00 uur Lees- en gespreksgroep Haarlem 

do 20 februari 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 



vr 21 februari 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 23 februari 11.45-12.00 uur Doop 

wo 26 februari 20.00-21.45 uur Ledenvergadering 

za 1 maart 15.30-17.00 uur Oriëntatie op het lidmaatschap * 

do 6 maart 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 8 maart 10.00 uur Gespreksgroep Almere 

za 8 maart 15.30-17.00 uur Oriëntatie op het lidmaatschap * 

zo 9 maart 12.30-15.15 uur Filmvertoning Hildegard von Bingen 

wo 12 maart 10.15-12.00 uur Lees- en gespreksgroep Haarlem 

za 15 maart 15.30-17.00 uur Oriëntatie op het lidmaatschap * 

vr 21 maart 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 23 maart 12.00-13.00 uur Van IK naar WIJ 

ma 24 maart 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

do 27 maart 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

zo 30 maart 12.00-13.00 uur Betekenis van Steiner voor religieuze vernieuwing 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


