
CURSUSSEN EN EVANGELIEGROEPEN 
 

NIEUW 'Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst' 

Zes zondagen (van sept. t/m jan.), 12.00-13.00 uur 

De toegang tot de mensenwijdingsdienst verloopt om te beginnen via onze zintuigen, met name via 

het horen en zien. Omdat de woorden, de handelingen, kleuren en vormen aan het altaar niet door 

mensen zijn bedacht, maar de uitdrukking zijn van een geestelijke werkelijkheid, is het mogelijk om 

via de zintuigen toegang te krijgen tot die werkelijkheid, en die steeds meer te gaan beleven. Elk 

van de in totaal twaalf lichamelijke zintuigen vormt daarbij een unieke toegangspoort tot de 

geestelijke realiteit van de dienst. 

De zes maandelijkse bijeenkomsten zijn bedoeld om wakkerder te worden voor deze verschillende 

ingangen, waardoor de beleving van de dienst steeds rijker kan worden. Elke maand staan twee 

zintuigen centraal; tevens zal er ruimte zijn om ervaringen te delen naar aanleiding van de zintuigen 

van de vorige maand. De verdeling is als volgt: 8 september - gezichtszin en smaakzin, 20 oktober - 

reukzin en warmtezin, 17 november - gehoorzin en evenwichtszin, 15 december - woordzin en 

bewegingszin, 12 januari - levenszin en gedachtenzin, 9 februari - tastzin en ik-zin. De inleidingen 

worden verzorgd door Marianne de Nooij en Ernst Terpstra. 
 

Cursus over het Johannesevangelie 

Donderdag, 11.15-12.30 uur 

Elke twee weken werkt de Johannesgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst aan 

het evangelie van Johannes, begeleid door Ernst Terpstra. Data: 6 en 20 juni, 12 en 26 september. 
 

Gespreksgroep over het evangeliegedeelte van die week 

Maandag, 20.15-21.45 uur 

Eenmaal per maand op maandag gaan we in de Andrieskerk aan de slag met het evangelie van de 

kinderdienst en de mensenwijdingsdienst: hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de 

stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven? 

Informatie bij Marianne de Nooij, die de groep begeleidt. Data: 17 juni, 23 september. 
 

Werkgroep Haarlem 

De Haarlem Groep komt eens per maand bij elkaar. Een inhoudelijke bijeenkomst met cultische 

dagsluiting is op de vrijdagen 21 juni en 6 september. Op zondag 21 juli is er een eigen viering. 

Alles in de Jansstraat 33 te Haarlem. Informatie via werkgroephaarlem@gmail.com of  

tel. 06 1718 2778. Data:  21 juni, 21 juli, 6 september. 
 

Evangeliegroep regio Haarlem 

Woensdag 10.45-12.00 uur 

In juni ronden we het werken aan het Markus-evangelie af. Nadere informatie bij Ernst Terpstra, die 

de groep begeleidt. Data: 26 juni. 
 

Gespreksgroep Zaandam 

Vrijdag 20.00-21.30 uur 

Op de vrijdagavond werken we met elkaar met het boekje van Albert Smit ‘Op weg naar priesterlijk 

handelen’. De bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden, in principe de derde vrijdag 

van de maand. Mensen die hieraan willen deelnemen, kunnen contact opnemen via  

tel. 075-6122338. Data: 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september 
 

Gespreksgroep Almere 

Zaterdag 10.00 uur 

De lees/gespreksgroep in Almere komt maandelijks bijeen in principe op de tweede 

zaterdagochtend van de maand. We gaan verder met de Openbaring van Johannes. Inlichtingen via 

tel. 036-8416042 of 06-17485848. Data: 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december. 

 



ANDERE BIJEENKOMSTEN 

 

De twaalf zintuigen 

Zondag 9 juni, 12.00-13.00 uur 

In september start er een serie van zes maandelijkse bijeenkomsten op zondag na de dienst over de 

twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst (zie onder 'Cursussen en evangeliegroepen'). 

Ter inleiding op deze serie zal Ernst Terpstra vertellen over de achtergronden van deze twaalf 

zintuigen. 

 

Gemeenteavond voor leden 'Ons Credo' 

Woensdag 12 juni, 20.00-22.00 uur 

Vanaf 20.00 uur is er koffie en thee. Nieuwe leden stellen zich voor en er is nieuws uit de gemeente, 

het land en de wereld. Daarna gaan we aan het werk met het thema van deze avond. In aansluiting 

op het Pinksternummer van In beweging, met als thema 'Ons Credo - twijfelen, geloven, weten', 

gaan we op zoek naar wat de negen zinnen van het Credo ons te vertellen hebben. De avond wordt 

afgesloten met een cultische dagsluiting. 

 

De Johannesgebeden 

Maandag 24 juni Johannesdag, 11.15-12.15 uur  

Na de dienst op Johannesdag (aanvang 10.00 uur) zal Craig Wiggins vertellen over wat hij beleeft 

aan het epistel en invoegsel van de diensten in de Johannestijd. Craig is in 1992 tot priester gewijd 

in de Andrieskerk en werkte daarna in meerdere gemeenten in Nederland. Van 2009 tot 2024 was 

hij uitgezonden naar de Verenigde Staten waar hij onder meer gemeentegeestelijke was in Chicago 

en bewindsdrager van Noord Amerika. Met Pasen 2024 is hij ingezet in de gemeente Het Gooi in 

Bussum. 

 

Gemeenteviering 

Zondag 21 juli, 10.30-11.00 uur 

Op deze zondag is er geen vervangende priester beschikbaar en wordt er in de gemeentezaal een 

gemeenteviering gehouden die door enkele leden is voorbereid. Aansluitend is er koffie en thee om 

elkaar te ontmoeten. 

 

 

 

Reisverhalen voor thuisblijvers 
 

1. Australië: continent van uitersten 

Zondag 28 juli, 12.00-13.00 uur 

Rudolf Bitter en Ellen Haagen vertellen over hun reis naar Australië in september/oktober vorig 

jaar. Aanleiding was bezoek aan de familie van Ellen die in de jaren vijftig daarheen is geëmigreerd: 

van grote armoede en keihard werken bereikten zij na vele jaren voorspoed en welstand. Op hun 

reis voelden ze de ijskoude wind vanuit de Zuidpool en de zinderende hitte van het 'Red Centre', het 

woestijnachtige binnenland waar de aarde rood is en waar maar weinig mensen wonen. Ze zagen 

het prachtige kleine blauwe vogeltje de 'Fairy Wren', de gigantische walvissen op reis naar het 

zuiden, de levensgevaarlijke Brown Snake en de zoutwaterkrokodillen. De rest hoort u op 28 juli! 

 

2. Extremadura, het onbekende binnenland van Spanje 

Zondag 11 augustus, 12.00-13.00 uur 

Ellis en Jacques Booi maakten dit voorjaar een rondreis door Spanje en zullen, naast wat zij aan 

natuur hebben ervaren, in hun reisverhaal ingaan op de bijzondere geschiedenis en cultuur van 

Spanje, waaronder de relatie islam en christendom en het centralisme versus het regionalisme. 

 



3. Tussen hemel en aarde  

Zondag 25 augustus, 12.00-13.00 uur 

Architect Pieter van der Ree zal vertellen over de megalietcultuur van Noordwest Europa, over het 

ontstaan van deze cultuur van het oprichten van grote stenen in kringen en rijen, over de relatie met 

de kosmos en gezichtspunten van Rudolf Steiner daarover. Deze openbare lezing vormt tevens de 

opmaat tot de zomercursus (zie hieronder). 

 

Zomercursus 'Staande stenen – Aarde en kosmos in gesprek' 

Zondag 25 augustus 12.00-16.15 uur, 

en maandag 26 en dinsdag 27 augustus 10.00-16.15 uur 

In de mensheidsgeschiedenis werden op talloze plekken op aarde grote stenen - megalieten - 

opgericht, vaak in kringen of rijen geplaatst en versierd met ingekerfde motieven. En er werden 

binnenruimtes geschapen in grafheuvels, hunebedden, dolmen, cairns. Wat hebben deze stenen ons 

te vertellen? Een zomercursus van drie dagen met inleidingen, kunstzinnig werken en gesprek, 

begeleid door Pieter van der Ree (architect), Erik Lemmens (beeldend kunstenaar), José Vlaar 

(euritmiste), Ernst Terpstra en Marianne de Nooij (geestelijken). De openbare inleidende voordracht 

op zondag, 12.00-13.00 uur is ook voor wie verder niet deelneemt aan de cursus. Kosten: graag een 

bijdrage naar draagkracht, richtbedrag €75. Brood voor de lunch neem je zelf mee, voor koffie en 

thee wordt gezorgd. Aanmelden voor 18 aug. via gemeenteamsterdam@christengemeenschap.nl. 

 

Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 1: Gezichtszin en smaakzin 

Zondag 8 september, 12.00-13.00 uur 

Eerste in de reeks van zes bijeenkomsten (zie onder 'Cursussen en evangeliegroepen' op pag. 4). 

Marianne de Nooij zal vertellen over het zien en het proeven. 

 

De Michaëlische impuls in de School van Chartres 

Zondag 29 september, 12.00-13.00 uur 

Tegenwoordig wordt ons gevraagd om telkens opnieuw, in elke volgende en veranderde situatie, 

ons innerlijk kompas in te stellen zowel naar de aarde als naar onze medemensen toe. Deze vragen 

en problemen zijn vragen die Michaël ons stelt. Ybel Pronk heeft zich bezig gehouden met de 

leraren van de School van Chartres. Na de mensenwijdingsdienst op Michaelsdag zal zij met hulp 

van hun levende denkbeelden op zoek gaan naar mogelijke antwoorden. 

 

 

AGENDA 

VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP AMSTERDAM 
 

Voor de kinderen (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

za 1 juni   Voor 1 juni aanmelden voor De jonkvrouw van Orléans* 

zo 2 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 2 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 16 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 16 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 30 juni 9.30 uur Verhaal 

zo 30 juni 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 8 september 9.30 uur Verhaal 

zo 8 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 22 september 9.30 uur Verhaal 

zo 22 september 10.00-10.15 uur Zondagsdienst voor de kinderen 

zo 6 oktober 11.45-12.00 uur Zondagsdienst voor de kinderen  

zo 6 oktober 12.15-14.15 uur Michaëlsfeest 

 



Overige activiteiten (voor activiteiten met * is aanmelden noodzakelijk) 
 

do 6 juni 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

zo 9 juni 12.00-13.00 uur De twaalf zintuigen - inleiding op zes bijeenkomsten 

wo 12 juni 20.00-22.00 uur Gemeenteavond voor leden - ‘Ons Credo’ 

ma 17 juni 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

do 20 juni 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

vr 21 juni   Werkgroep Haarlem, inhoudelijke bijeenkomst 

vr 21 juni 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

ma 24 juni 11.15-12.15 uur De Johannesgebeden 

wo 26 juni 10.45-12.00 uur Evangeliegroep Haarlem 

zo 30 juni 11.45-12.00 uur Doop 

vr 19 juli 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 21 juli 10.30-11.00 uur Gemeenteviering 

zo 21 juli   Werkgroep Haarlem, viering 

zo 28 juli 12.00-13.00 uur Reisverhalen I - Reisverhaal Australië 

zo 11 augustus 12.00-13.00 uur Reisverhalen II - Extremadura, binnenland van Spanje 

vr 16 augustus 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 18 augustus 12.00-12.30 uur Over de schilderijen van Antje Kluyskens-Höke 

zo 25 augustus 12.00-13.00 uur Reisverhalen III - Tussen hemel en aarde: megalieten  

zo 25 augustus 12.00-16.15 uur 
Zomercursus ‘Staande stenen - aarde en kosmos in 

gesprek’ * 
ma 26 augustus 10.00-16.15 uur 

di 27 augustus 10.00-16.15 uur 

vr 6 september   Werkgroep Haarlem, inhoudelijke bijeenkomst 

zo 8 september 12.00-13.00 uur Twaalf zintuigpoorten naar de mensenwijdingsdienst 1 

do 12 september 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

za 14 september 10.00 uur Gespreksgroep Almere 
vr 20 september 20.00-21.30 uur Gespreksgroep Zaandam 

zo 22 september 11.45-12.00 uur Doop 

ma 23 september 20.15-21.45  uur Gespreksgroep evangeliegedeelte van de week 

do 26 september 11.15-12.30 uur Cursus over het Johannesevangelie 

zo 29 september 12.00-13.00 uur De Michaëlsimpuls in de school van Chartres 

zo 6 oktober 12.15-14.15 uur Michaëlsfeest 

 

 

Alle diensten en activiteiten van de gemeente Amsterdam - behalve de 

ledenbijeenkomsten - staan open voor ieder die daaraan wil deelnemen 


